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De pastorij van Vinderhoute rond 1930 

Het rustige en landelijke dorp Vinderhoute kreeg medio 19de eeuw vorm. In 1856 werd de 

huidige kerk, toegewijd aan de H. Bavo, gebouwd en in 1867 de huidige pastorij. Deze laatste 

vormde samen met de kerk het centrum van Vinderhoute. Het is een toonaangevend 

gebouw, verbonden met de geschiedenis van het dorp. De straat waarin de pastorij zich 

bevindt, werd zelfs vernoemd naar pastoor Jan Baptist Moernaut.  

In september 2012 hield de Werkgroep Vinderhoute naar aanleiding van de verkiezingen in 

oktober een debatavond in de voetbalkantine. Eén van de meest prangende vragen van de 

inwoners was wat er nu met de pastorij zou gebeuren. Pastoor Dries Van Ootegem, sinds 

1999 pastoor van Vinderhoute, ging op 29 september 2012  immers op pensioen. 

Vinderhoute zou vanaf heden niet langer een eigen pastoor hebben aangezien Daniël Mollet, 

pastoor van Lovendegem, de dienst op zaterdagavond zou overnemen vanaf 6 oktober 2012. 

De pastorij van Vinderhoute, eigendom van de gemeente Lovendegem, die doorheen de 

jaren werd verwaarloosd, zou dus niet langer in gebruik zijn.  



Burgemeester Christiaan De Wispelaere nam tijdens het debat het woord verkoop niet in de 

mond en zie een jaar later. De meerderheid wil de pastorij verkopen, hoewel ze dit destijds 

ten stelligste wenste te vermijden. Daarenboven moet gezegd dat de gemeente er zelfs 

nooit aan gedacht heeft om de pastorij te laten beschermen als monument. De koper kan 

dus de huidige gevel naar wens aanpassen.  

Een gemiste kans voor Vinderhoute, want dit gebouw zou zoveel kunnen bieden voor het 

dorp, dat nog steeds geen gemeenschapscentrum heeft. Dit is maar één van de vele opties, 

want waar een wil is, is een weg. De gemeente heeft echter andere plannen en die moeten 

gefinancierd worden. Men zou met de opbrengst van de pastorij een gemeenschapscentrum 

voor Vinderhoute kunnen creëren, maar de kans dat de opbrengst van de pastorij in 

Vinderhoute zal geïnvesteerd worden, is nihil. In het meerjarenplan dat door de 

meerderheid werd voorgesteld, werd hierover in alle talen gezwegen. 

N-VA was dan misschien de ‘eenzame’ partij die in haar programma de verkoop van de 

pastorij van Vinderhoute had opgenomen, maar een jaar later blijkt dat het ook de enige 

partij was die eerlijk en realistisch was naar de inwoner toe. Daarenboven zou N-VA met de 

opbrengst van de pastorij geïnvesteerd hebben in een ontmoetingscentrum voor 

Vinderhoute. Zeg nu zelf, wat verkiest u het liefst? 
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